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‘Jarenlang was ik

Bij een intergenerationeel trauma
ervaart iemand problemen door 
(oorlogs)leed uit de aangrenzende 
generatie. Een transgenerationeel 

trauma verwijst naar de in-
vloeden vanuit meerdere 
generaties binnen een fa-
miliesysteem. ‘Kinderen van 
getraumatiseerde ouders 
ervaren vaak dat er geen 
openheid mag zijn over 
gruwelijke dingen die ge-
beurd zijn,’ zegt klinisch 

psycholoog Joke van Bokkem, 
deskundige op het gebied van in-
tergenerationeel trauma bij ARQ 
Centrum ’45. ‘Zelfs zonder dat er-
over is gesproken, voelen zij het 
leed dat hun ouders is overkomen 
en beleven zij emoties als pijn, ver-
driet, schuld en schaamte. Dat kan 
zelfs zover gaan dat ze de ervarin-
gen van hun ouders proberen te 
verwerken in hun eigen beleving, 
waardoor ze dromen over nare her-
inneringen uit hun ouders’ verleden.’
Tegenwoordig weten we dat trau-
ma’s ook genetisch worden door-
gegeven. Volgens Van Bokkem kan 
de stress die in het systeem van 
oorlogsslachtoffers zit, worden 
overgeërfd door hun kinderen. Die 
zijn daardoor bijvoorbeeld extra 
kwetsbaar voor stress; ze zijn snel-
ler getriggerd bij schokkende ge-
beurtenissen. 
‘Gelukkig is de veerkracht van men-
sen vaak groot,’ zegt Van Bokkem. 
Psychotherapie kan helpen om ern-
stige psychische klachten te ver-
minderen en de kwaliteit van leven 
te verbeteren. Tijdens groepsthera-
pie leren patiënten hun spanningen, 
pijn, verdriet en ook schuld- en 
schaamtegevoelens te uiten en te 
delen. Erkenning en herkenning 
vinden bij elkaar geeft steun om 
overlevingspatronen te doorbreken 
en weerbaar te zijn in het leven. 
Meer weten? Kijk op arq.org

intens depressief, maar ik kon er de vinger niet opleg-
gen waar het vandaan kwam. Ook had ik moeizame, 
tumultueuze relaties met emotioneel onbeschikbare 
mannen. Na mijn scheiding in 1999 kon ik eindelijk 
mezelf gaan ontdekken. Ik was 34, moeder van drie 
kleine kinderen en ging cursussen in reiki volgen. 
Daarna stortte ik me op een therapeutenopleiding. 
Alle studenten moesten het eerste jaar met de billen 
bloot. De vele pijnen die ik bezat, ook die waarvan ik 
me niet bewust was, kwamen omhoog. Ik vroeg om 
hulp aan een docent. Hij gaf me de opdracht om met 
mijn ouders te praten over hun leven en verleden. Dat 
is de belangrijkste ommekeer in mijn leven geworden.
Ik kom uit een emotioneel arm gezin. Er werd niet 
gesproken, niet gegrapt, niet geruzied, niks. Mijn 
ouders konden geen liefde geven aan elkaar, niet aan 
zichzelf en ook niet aan mijn zus en mij. Ik luchtte 
mijn hart bij de beroemdheden op de posters aan 
mijn muur en ontvluchtte het huis zoveel mogelijk. 
Op mijn 19e ging ik op mezelf wonen en sindsdien 
zag ik mijn ouders nog sporadisch.
Maar in 2002 ging ik dus, op aanraden van mijn 
docent, het gesprek aan met mijn moeder. Ze vertelde 
mij over haar vader, een tiran, die het gezin verliet 
toen mijn moeder ongeveer 9 jaar was. Hij was ver-

liefd geworden op een Duitse vrouw, wilde in Duits-
land wonen en liet zich naturaliseren zonder officieel 
te scheiden van mijn oma. Let wel: dit was midden in 
de Tweede Wereldoorlog. Zijn keuze had dus grote 
gevolgen. Het gezin dat hij achterliet, werd door zijn 
naturalisatie ook Duits én hij moest in het Duitse leger. 
Als hij zijn kinderen in Nederland bezocht, stapte hij 
in uniform en met zwarte legerlaarzen met sporen door 
het huis en kroop mijn moeder doodsbang onder een 
stoel. Toen ze dit vertelde, kon ik een puzzelstukje 
leggen: precies dit was het beeld dat ik jarenlang in 
mijn nachtmerries zag. 
Mijn grootvader is uiteindelijk niet actief geweest in 
het Duitse leger. Hij is zelfs gedeserteerd, dook onder 
bij verzetsstrijders en hielp hen door depots aan te 
wijzen waar Duitse munitie lag. Toch werd hij na de 
oorlog direct opgepakt en heeft hij anderhalf jaar in 
de gevangenis gezeten. Ook mijn oma, mijn moeder 
en haar zusje zijn in diezelfde tijd met geweren in de 
rug afgevoerd, omdat ze Duits waren. Ze werden in 
een kamp geplaatst waar vernedering, mishandeling 
en seksueel misbruik aan de orde van de dag waren. 
Nadat ze uit het kamp kwamen, waren ze alles kwijt. 
Het eens welvarende gezin moest nu in armoede leven.
Inmiddels was mijn moeder volwassen en moest zij 
zich elk jaar melden bij de vreemdelingendienst om 
haar vingerafdruk te geven. Ze werd dan vernederd 

Nadat ik het verhaal van mijn moeder had gehoord, 
bezocht ik mijn vader. Hij vertelde me dat hij uit een 
rijk gezin kwam. Zijn ouders bezaten meerdere hotels 
en rond 1933 werd zijn vader lid van de NSB. Voor 
ondernemers leek dit economisch handig in die tijd. 
Maar toen de oorlog uitbrak en de NSB bleek samen 
te werken met de Duitsers, heeft hij zijn lidmaatschap 
niet opgezegd. Hij is echter nooit actief geweest, 
sluisde zelfs eten door naar Joodse mensen en briefde 
berichten van de NSB door aan het verzet.
Ook hij is na de oorlog samen met zijn vrouw en zijn 
zus, eveneens NSB-lid, opgepakt en afgevoerd. Mijn 
vader was destijds 13 en zag het samen met zijn kleine 
broertje en zusje gebeuren. De drie kinderen bleven 
moederziel alleen achter in het huis. Niemand in de 
buurt wilde ‘dat NSB-gezin’ helpen. Mijn vader werd 
uitgescholden voor ‘landverrader’. Gelukkig kwam 
zijn moeder na twee dagen weer terug, maar zijn 
vader en zijn tante kwamen in kampen terecht waar 
mensen vernederd en seksueel misbruikt werden en 
gemarteld met onthouding van voedsel en medicatie. 
Ze keerden zwaargehavend terug. Mijn opa had niets 
meer, want zijn hotels waren hem afgenomen. Er had 
geen eerlijk proces plaatsgevonden, waarbij was ge-
keken naar wat hij effectief gedaan had.
Door de gesprekken met mijn beide ouders begreep 
ik mijzelf en het leven dat ik leidde beter. Toen ik een-
maal wist wat er in het verleden in mijn familie heeft 
gespeeld, kon ik allerlei puzzelstukjes van overgedragen 
en eigen trauma’s gaan leggen, doorvoelen en helen. 
Ik zag in hoe ik als naïef en kwetsbaar kind dolgraag 
gezien wilde worden door anderen, omdat er thuis 
geen aandacht voor mij was. Zo rolde ik als meisje 
van 15 in de armen van een loverboy. Hij won lang-
zaam mijn vertrouwen en op een dag nodigde hij mij 
uit bij hem thuis. Ik reed er in mijn beste kleren op 
mijn Yamaha heen. Nadat we wat gedronken hadden, 
zei mijn ‘vriend’ dat ik me moest uitkleden. Nog 
steeds begrijp ik niet wat me bezielde om dat te doen 
– ik was doodsbang. Achteraf denk ik dat ik ben 
gedrogeerd. Ik ging op bed liggen en hij kwam naakt 
binnen. Het laatste wat ik me herinner is dat hij voor 
me ging zitten en mijn benen opendeed. Daarna weet 
ik niks meer. Ik weet niet hoelang het heeft geduurd, 
of er andere mannen bij betrokken waren, of er op-
namen zijn gemaakt, maar ik vermoed van wel. Jaren-
lang zweeg ik over deze gebeurtenis, maar het had als 
gevolg dat mijn seksuele ontwikkeling behoorlijk 

vanwege die Duitse nationaliteit waar ze niet vanaf 
kwam. Ook op andere plekken werd ze uitgescholden 
voor ‘vuile rotmoffin’. Op de school waar ze werkte, 
ontmoette ze mijn vader en ze werden verliefd. In het 
begin moeten ze veel in elkaar herkend hebben, want 
ook mijn vader kwam uit een jeugd vol trauma’s.  
Het waren twee beschadigde mensen, die elkaar aan-
trokken, maar geen goede relatie hadden. Toen mijn 
zus en ik volwassen waren, zijn zij uit elkaar gegaan.

‘In ons gezin werd  
niet gesproken,  

niet gegrapt, niet 
geruzied, niks’

‘ER IS GEEN  
OPENHEID OVER  

GRUWELIJKE  
DINGEN’
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werd aangetast. Hier zie ik een directe link met het 
seksuele misbruik in de kampen waar mijn familie in 
de oorlog heeft gezeten. Ook mijn drie bevallingen 
waren traumatisch te noemen, omdat ik me totaal 
afsloot.
Doordat ik als kind slecht gehecht was, trok ik later 
in mijn leven mannen aan die eveneens slecht gehecht 
waren. Terugkijkend zie ik veel gelijkenissen tussen 
mijn grote liefdes en mijn vader. Maar ook met de 
opa die zijn gezin verliet voor een Duitse vrouw. Alle 
drie moeilijk te bereiken mannen, die gevoelens onder-
drukten, weinig respect voor hun vrouw konden 
tonen en slecht communiceerden. Geregeld kwam ik 
in situaties terecht waarin ik over mijn grenzen ging. 
De ander was belangrijker en ik negeerde mijn eigen 
behoeften. Iets dat ook in de vrouwenlijn van de 
generaties voor mij gebeurde.
Uiteindelijk begint het allemaal bij zelfliefde. Dat 
hadden mijn ouders niet, dus ik wist ook niet hoe ik 
het mezelf moest geven. Steeds als ik mijn eigen opge-
lopen pijnen verwerkt dacht te hebben, bleek er nog 
een diepere laag te zijn: die van mijn ouders en groot-
ouders. Ik vroeg dan aan Jezus, met wie ik al sinds 
mijn vroege jeugd praat, om mij te komen halen, maar 
vaak voelde ik me daarna juist getroost. Ook mezelf 

observeren heeft me geholpen. Als ik getriggerd werd 
of verdriet ervaarde, keerde ik naar binnen, om bewust 
te voelen waar die pijn zat en die te linken aan een 
emotie van vroeger. Zo kon ik de pijn doorvoelen en 
uiteindelijk loslaten. Ook heb ik mezelf kunnen helpen 
met reiki; door handoplegging heb ik mijn eigen 
blokkades kunnen behandelen en opheffen. Dat 
gebeurde natuurlijk niet van de een op de andere dag. 
Het was een jarenlang helingsproces, want het trauma 
dat aan mij is doorgegeven is groot. De ‘emotionele 
erfenis’, noem ik dit. Ik besefte: het moet bij mij 
stoppen. Ik wil niet dat ik al deze patronen weer 
overdraag op mijn kinderen.
Mijn ouders heb ik vergeven. Anders zou ik nooit 
echt rust zou hebben, wist ik. Inmiddels heb ik het 
inzicht dat zij op hun manier hun best hebben gedaan, 
ook al was het niet mijn manier en ben ik erdoor 
beschadigd. Ik weet dat mijn ouders met hun eigen 
pijn en verdriet rondliepen en heb ze een brief kunnen 
schrijven. Dat was de eerste stap om echt aan ver
werking toe te komen. 
Over de keuzes van mijn grootouders voel ik geen 
schaamte. Hun keuzes zeggen niks over mij. Ook heb 
ik er geen oordeel over, want wie weet wat ik zou doen 
in tijden van oorlog? Helaas hebben mijn ouders, 
mijn zus en ik door hun beslissingen wel een heleboel 
ellende op ons bordje gekregen. Maar mede door die 
ervaringen ben ik Reiki Master en therapeut geworden 
en dat heeft me weer de kans gegeven om anderen te 
helpen met het loslaten van hun emotionele erfenis. 
Ik heb ervoor gekozen om geen slachtoffer te zijn, 
maar een krachtig voorbeeld te geven van hoe je kunt 
omgaan met het leed van de generaties voor jou. Het 
is mijn missie in het leven geworden.’ //

Monique Angèle van de Laar schreef het boek Alles begint met de 

emotionele erfenis van onze (voor)ouders. Moniquevandelaar.nl
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